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Laat je verrassen

Kom uit je 
comfortzone
DURF STAPPEN TE ZETTEN •  
Het nieuwe jaarthema van de 
landelijke Protestantse Kerk 
daagt uit om aandacht te 
schenken aan de onverwachte 
manieren waarop de Geest van 
God zich manifesteert, zowel 
binnen als buiten de kerk. Het 
stimuleert gemeenteleden om 
ontvankelijk te zijn, om open te 
staan voor Gods aanwezigheid 
in het dagelijks leven: ‘Kijk!  
Laat je verrassen door het  
werk van Gods Geest!’ 

De redactie van Kerk in Zoetermeer 
was van plan om dit september-
nummer als start van het nieuwe 
kerkelijke seizoen 2025-2026 op 
te hangen aan het thema ‘Uit je 
comfortzone’. En we ontdekten 
hoe mooi deze twee thema’s met 
elkaar samen hangen! 
‘Kijk!’ is een oproep tot aandacht: 
wees wakker, alert, beschikbaar 
voor wat God wil doen — niet  
passief, maar met verwachting. 
‘Laat je verrassen’ nodigt uit tot 
openheid, verwondering en ver-
trouwen in Gods leiding. Het is juist 
in het onbekende dat Gods Geest 
vaak verrassend werkt: in mensen 
die je niet had verwacht, op plek-
ken waar je normaal niet komt of in 
situaties die je zelf niet zou kiezen. 

Gods Geest werkt 
vaak verrassend, 

juist in het onbekende

Je wordt uitgenodigd om met 
open ogen en hart te kijken naar 
wat Hij doet — vaak buiten je 
eigen plannen of verwachtingen 
om. Dit vraagt dat je bereid bent 
uit je comfortzone te stappen: weg 
van het vertrouwde, het veilige,  
en soms ook het voorspelbare.
Dat betekent bijvoorbeeld:  
je openstellen voor nieuwe  
vormen van kerk-zijn, gesprekken 
aangaan met mensen buiten  
je bubbel, maar ook: durven  

falen en leren in je geloof.
Wanneer je uit je comfortzone 
stapt, geef je ruimte aan de 
Geest. Juist daar, in het  
onbekende, kan de Geest je  
verrassen met nieuwe inzichten, 
ontmoetingen en geloofsgroei.

Lef nodig 
We houden van het vertrouwde. 
Van een vaste plek in de kerk-
bank, van bekende gezichten, 
van gewoontes die rust geven. 
Maar de Geest van God is niet 
gebonden aan onze comfort
zones. Sterker nog: vaak werkt 
de Geest juist daarbuiten! 
De Geest werkt op manieren 
die ons verstand soms te boven 
gaan. Als je jezelf toestaat om 
verrast te worden door Gods 
Geest, betekent dat vaak ook  
dat je de controle loslaat. 
Om aangevuurd te worden is lef 
nodig. Wanneer je durft te gaan 
waar je normaal niet zou durven, 
kun je Gods kracht en leiding op 
een nieuwe manier ervaren.

Bijbelse voorbeelden
In de Bijbel lezen we op  
verschillende plaatsen hoe  
mensen hun comfortzone  
verlaten en verrast worden door 
Gods Geest. Twee voorbeelden:
•	 In Exodus 3 lees je hoe Mozes 

geroepen wordt bij de branden-
de braamstruik. Hij leeft als her-
der in de woestijn als God hem 
roept om Israël uit Egypte te 
leiden. Hij verlaat zijn comfort
zone door zijn overzichtelijke 
leven los te laten. Gods Geest 
werkt door hem heen met teke-
nen, wonderen en bevrijding.

•	 In het Lukas-evangelie lees 
je hoe Maria geroepen wordt 
om moeder van Jezus te zijn 
(Lukas 1:26-38). Een jonge 
vrouw krijgt een ongelooflijke 
boodschap van een engel. Zij 
verlaat haar comfortzone, haar 
toekomstplannen veranderen 
radicaal. Maar de Geest verrast 
haar: ze wordt moeder van de 
Messias, gedragen door Gods 
kracht.

Durf jij?
De Geest verrast. Maar alleen  
als wij durven te bewegen.  
Als we stappen zetten buiten onze 
veilige kring. Als we luisteren naar 
Gods stem, ook als die ons leidt 
naar onbekend terrein.
Samengevat: als je echt openstaat 
voor het verrassende werk van 
Gods Geest, zul je vroeg of laat uit 
je comfortzone worden geroepen. 
En omgekeerd: als je bereid bent 
uit je comfortzone te stappen,  
zul je ontdekken dat Gods Geest 
daar vaak al aan het werk is.
Misschien vraagt God u en jou in 
deze tijd om uit je comfortzone te 
stappen. Om een gesprek aan te 
gaan, om een taak op je te nemen, 
om stil te worden en ruimte te  
maken voor iets nieuws. Hebt u het 
lef? Durf jij je te laten verrassen?

Handen en voeten geven
Hier zijn een paar concrete  
handreikingen, waarmee je in het  
dagelijks leven jezelf en Gods Geest 
ruimte geeft voor ‘verrassingen’. 

Begin de dag met  
een eenvoudig gebed 

Bijvoorbeeld: ‘Heilige Geest,  
verras me vandaag. Laat me zien 
waar U werkt, en geef me de 
moed om te volgen.’ Dit helpt je 
om met een open houding de dag 
in te gaan, klaar om uit je comfort-
zone te stappen als dat nodig is.

Volg je hart 
De Geest spreekt vaak  

verrassende taal. Misschien voel 
je een aandrang om iemand te 
bellen, een onbekende te groeten,  
of iets te doen wat je normaal 
niet zou durven. Neem dat  
serieus. Vraag jezelf: ‘Is dit een 
uitnodiging van God?’

Stap bewust uit je 
bubbel 

•	 Ga eens in gesprek met iemand 
die anders denkt of gelooft. 

•	 Knoop een praatje aan met ie-
mand die je niet kent; misschien 
zit die wel naast je in de kerk ... 

•	 Meld je aan voor een taak in de 
kerk of buurt die je spannend 
lijkt. Groei en continuïteit kan 
niet zonder vrijwilligers!

•	 Bezoek een plek of bijeenkomst 
waar je normaal niet komt. 
Concert, museum, kerkdienst, 
noem maar op. Juist daar kan 
de Geest verrassend werken.

Laat je inspireren  
door Bijbelverhalen 

Zoek en lees verhalen in de  
Bijbel waarin mensen uit hun 
comfortzone stappen en verrast 
worden door God.
•	 Abraham, die op weg gaat  

zonder te weten waarheen  
(Genesis 12)

•	 Jona, de profeet die eerst 
vlucht (Jona 1-4)

•	 Paulus, die van vervolger een 
apostel wordt (Handelingen 9)

Reflecteer van tijd tot tijd 
Houd bijvoorbeeld een  

dagboekje bij waarin je opschrijft:
•	 Wanneer stapte ik vandaag uit 

mijn comfortzone?
•	 Waar heb ik iets van Gods 

Geest ervaren?
•	 Wat heeft mij verrast?

•	 Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUR

Oplossingen Zomerpuzzels
Lekker gepuzzeld deze zomer? U vindt de oplossingen van  
kruiswoordpuzzel, cryptogram, droedelpuzzel en KidZ-rebus  
op de website www.kerkinzoetermeer.nl  
Met een eervolle vermelding op deze plaats voor prijswinnaar 
G. Nummerdor: alle drie de volwassenpuzzels goed!  
Dat is een mooi boek waard.  

Beste meiden, lieve jongens,

De zomervakantie is voorbij. Ben je lekker weg geweest? 
Het is leuk om op een andere plek te zijn, maar ...  
Los de rebus snel op! Eentje is al goed en als het lukt 
natuurlijk allebei. Stuur in naar kidz@kerkinzoetermeer.nl 
en maak kans op een leuk prijsje.

Groet van de KidZ-puzzelredactie

PAGINA 5	

Ontdek wat je kunt  
als vrijwilliger 

PAGINA 2-3	

Open je handen,  
dan kun je ontvangen
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∞	 pagina 6 - Doe mee in de Vredesweek 

∞	 pagina 7 - Jong talent: Dirigeren? ‘Ja, dít wil ik!’

∞	 pagina 8 - Tien jaar Vegan Church: feest!

Lelievijverbrug in Maximapark, Utrecht� Foto: Leonie Vreeswijk-Feith
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• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

AANRADERS

KERK & GELOOF

Advertenties

‘Laat je verrassen’
Bijbelquiz, gespreksmate-
riaal en spelideeën bij het 
nieuwe jaarthema vind je 
op protestantsekerk.nl > 

nieuws > jaarthema Verschillende 
Zoetermeerse wijken gaan ermee 
aan de slag. Er is ook een lied bij 
geschreven en op muziek gezet. 
 
Inspiratiedag  
‘Muziek in de kerk’
Inspiratie en ontmoeting rondom  
muziek en liturgie op zaterdag  
27 september van 9.00-17.00 in  
verschillende kerken in Utrecht.  
Over verbindend vieren, liturgie laten 
stromen, klassieke en eigentijdse  
vormen en wat kun je ermee in de 
eigen gemeente? Iedereen die muziek 
maakt in de kerk is van harte welkom, 
van dorpsorganist tot bandlid,  
voorganger en liturgiecommissie. 
Kaarten à € 27,50 via protestantse-
kerk.nl/evenementen of maak gebruik 
van de groepskorting.

Israëlzondag ‘Rotsvast’
Het thema voor de  
eerste zondag van  
oktober, Israëlzondag,  
is ‘Rotsvast’, gebaseerd 
op Deuteronomium 32. 
Folder, preekschrijf-
kaart voor kinderen, 
liturgiesuggesties en 
meer op protestantse-
kerk.nl/israelzondag.

 
Inspiratiefestival  
‘Geloven in beweging’
Voor de vijfde achtereenvolgende 
keer het landelijke Inspiratiefestival 
op Terschelling. Dit jaar met het 
thema ‘Geloven in beweging’ en in 
het herfstweekend van 17, 18 en 19 
oktober. Hét moment om geestelijk 
uit te waaien en op zoek te gaan naar 
inspiratie om je geloof te verdiepen, 
bedoeld voor alle vrijwilligers in  
de kerk: alle soorten groepen,  
ambtsdragers, commissies, vrienden.  
W inspiratiefestival-terschelling.nl 
voor informatie en aanmelden 

Groot Letter-kalender
Een scheurkalender in 
goed leesbaar lettertype 
met elke dag een  
bemoedigende Bijbeltekst 
en thema schilderijen.  
W bijbelvereniging.nl
 
Kinderpodcast  
‘Bijbelbrein’

Kinderen  
stellen de 
mooiste, 
grappigste 
en soms ook 
lastige vragen. 
En dan? Geef je 

meteen een antwoord of ga je samen 
op ontdekkingsreis? In deze vijf delige 
podcast gaan kinderen samen op zoek 
naar antwoorden op vragen over God 
en de Bijbel. W kindenbijbel.nl/ 
de-bijbelbrein-podcast
 
‘Gids bij de Bijbel’  
voor jongeren
Wat staat er allemaal 
in de Bijbel? Spreekt 
God echt door de  
Bijbel? Bijbellezen, 
hoe doe je dat 
eigenlijk? Voor  
jongeren met dit 
soort vragen is er nu de mega- 
handige, laagdrempelige, frisse en 
tegelijk verdiepende Gids bij de Bijbel. 
Voor iedereen die een oud boek met 
(piep)kleine letters beter wil leren 
kennen. Voor € 14,95 in boekhandel 
en via W bijbelgenootschap.nl

50 jaar Kerstconferentie

Het is 50 jaar geleden dat de eerste 
Kerstconferentie werd gehouden, 
een jaarlijks terugkerende beleving 
voor vele jongeren. Daarom een 
HGJB-jubileumevent op zaterdag 27 
december. Samen Gods trouw vieren, 
van generatie op generatie. De dag zit 
vol inspirerende verhalen, muziek en 
ontmoeting. Je kunt je al aanmelden. 
W hgjb.nl/50jaarkc

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

nodigt uit tot actie. 
Bijvoorbeeld in Handelingen 2, 
waar mensen verrast werden  
omdat ze het evangelie hoorden in 
hun eigen taal. Zij vormden later 
de eerste christengemeenten. 
Gods Geest is overal vertegen-
woordigd: in ons leven, in de kerk. 

Ze blaast het evangelie de wereld  
over. Ze ontsluit, vernieuwt, 

vervult. Zonder de scheppende 
kracht van Gods Geest is er geen 
leven, geen kerk. De Geest is de 
stuwende kracht achter het werk 
van God in deze wereld.
Uit: Visienota PKN ‘Van U is de toekomst’, p.43

Er zijn heel wat mensen uit de  
Bijbel die door Gods Geest op een 
weg zijn gezet die ze vooraf niet 
bepaald hadden. Een weg, die ze 

LAAT JE VERRASSEN

Open je handen, dan kun je ontvangen
NIEUWE BLIK • Ben je weleens verrast door anderen? Met een leuk feestje  
of een mooie ontmoeting? Ben je weleens verrast door Gods Geest?  
Een moment, groot of klein, dat later bepalend werd in je leven? 

Van Dale geeft twee betekenissen 
voor ‘verrassen’: 1. Aangenaam 
verbazen 2. Iemand te vlug af 
zijn, overrompelen. Beide hebben 
te maken met een onverwachte 
gebeurtenis. 
Als je mensen vraagt wat ze fijner 
vinden: alles volgens plan laten 
verlopen of een onverwachte 
gebeurtenis, zullen de meeste 
mensen voorspelbaarheid kiezen. 
Omdat het ons de minste energie 
kost. Dingen die je routinematig 
doet kosten minder moeite, min-
der aandacht. Maar uit onderzoek 
blijkt dat juist het onverwachte 
essentieel is om ons te ontwikke-
len en nieuwe ideeën te krijgen. 
Herkenbaar. Ook in de kerk, toch? 

Verrasser bij uitstek
Gods Geest, de Heilige Geest, is 
een verrasser bij uitstek. Niet te 
zien, niet te horen, niet te sturen, 
niet te plannen. De aanwezigheid 
van Gods Geest ervaren kan dus 
voelen als een verrassing en  

Een ‘talentenbank’ voor jouw gaven 
SAMEN ONTDEKKEN • In de Bijbel kom je heel wat gaven en talenten tegen.  
Bijvoorbeeld in Exodus 31 waar creativiteit en vakmanschap nodig zijn om  
de tabernakel in de woestijn te bouwen. Of in de brieven van de apostel Paulus  
aan christengemeenten die om raad en daad verlegen zitten. Dan gaat het  
over barmhartigheid, leiding geven, troosten en gastvrijheid. En hij zegt er  
uitdrukkelijk bij dat je die gaven krijgt van Gods Geest. 

Samenwerkend geheel
In zijn eerste brief aan de  
Korintiërs beschrijft Paulus de 
gemeente van Christus als een 
lichaam, een samenwerkend  
geheel. De voet, het oor, ze  
kunnen niet zonder elkaar, ze 
hebben elkaar nodig. In hoofd-
stuk 12 noemt hij ook een heel 
rijtje van ‘gaven’ die de Geest 
‘een ieder’ toebedeelt. In de  
Romeinen- en Efezebrief is dat 
een ander rijtje. Blijkbaar hebben 
die gemeentes behoefte aan 
weer andere gaven die samen 
nodig zijn. 

Lege plekken 
In de kerkelijke gemeente is de 
praktijk van kerkenwerk vaak 
vacaturegericht, zeker als het 
lastig is om mensen te vinden. 
Open plekken in de kerkenraad 
of een geslonken pastorale team 
kunnen behoorlijk zorgen geven. 
En wat dan? Natuurlijk kun je 
een overzichtelijke lijst maken 
van taken groot en klein en alle 
lege plekken. Dan ga je uit van 
een vast stramien waarop de  
gemeente reilt en zeilt en zit je 
snel in de modus van mensen 
overhalen: ‘Nee hoor, het kost 

heus niet zoveel tijd en je hoeft 
echt niet dat en dat te doen.’ 

Andersom beginnen
Je kunt ook andersom beginnen, 
en eigenlijk is dat veel interes-
santer. Ontdekken over welke 
gaven je gemeenteleden beschik-
ken en samen bekijken waar  
je die talenten kunt inzetten.  
Beginnen bij het aanbod en  
juist niet bij de vraag. 
Dat zou weleens een vloeiender 
en verrassender grondpatroon 
kunnen opleveren van hoe een 
gemeente kan leven en bewegen. 



nummer 7 - september 2025� Kerk in Zoetermeer  3
KERK & GELOOF

VAN DE REDACTIE

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

KIJK

A.M. van der Giessen-van Velzen | Starrebos 57, 2716 JV Zoetermeer 
(079) 3 522 519 | Redactie.AMG@online.nl

stucas stukadoorswerken
stucas_stukadoorswerken

06 428 172 18

Bouwkundig stukadoorswerk
Persoonlijk, betrouwbaar en vakkundig

Patrick Caspers 

06-4281 7218
pgwcaspers@gmail.com

WWW.STUCAS.NL

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR PERSONEEL!
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Volg je nog een opleiding, ben je toe aan je eerste baan, of zit je 
al jaren in het vak en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
De mogelijkheden zijn er bij Blomsma. Nog geen of weinig 
ervaring? Geen probleem. We leren je altijd graag kennen. 
Ga naar blomsma-safety.com/werken-bij-blomsma-signs-safety 
om meer over ons te lezen!

SCAN DE 
QR-CODE EN 
CHECK ONZE 
VACATURES

Advertenties

misschien eigenlijk niet wilden 
gaan. Mensen van wie gezegd 
werd dat ze geestkracht bezaten.
•	 Jozua: ‘Hij is een man die  

geestkracht bezit.’ Numeri 27:18
•	 David na zijn zalving: ‘Vanaf 

toen was David doordrongen 
van de geest.’ 1 Samuël 16:13

•	 Timoteüs, die door Paulus op 
weg gestuurd wordt met de 
woorden: ‘Bewaar door de  
heilige Geest, die in ons woont, 
het goede dat je is toever-
trouwd.’ 2 Timoteüs 1:14

Gods Geest in onze kerk
De Geest is de levende adem van 
God die door de schepping gaat, 
die mensen bezielt. De Geest 
opent perspectieven, laat je de 
dingen anders zien, staat tegen-
over alles en wat star is, wat niet 
van zijn plaats durft te komen.

Verrast worden door het werk 
van Gods Geest in de kerk, in de 
gemeente, wat betekent dat voor 
jou? We weten in de kerken vaak 
vooral heel goed te benoemen wat 
er niet (meer) goed gaat en wie of 
wat we missen. Het is soms moei-
zaam zoeken: hoe nu verder? 
Waar halen we de mensen van-
daan? ‘Ik ga nog maar even door 
als vrijwilliger,  ook al zou ik er 
heel graag mee stoppen na dertig 

jaar ...’ En toch … willen we door 
als kerk! Want we hebben een 
taak in de wereld en in het leven 
van mensen.

Laat het vuur 
van Gods Geest in jou 

ontbranden

Open handen, open hart
Die wat sombere manier van den-
ken is alsof je je handen gesloten 
houdt als een vuist. Dichtknijpen 
en vasthouden. Als je je wilt laten 
verrassen door Gods Geest – en 
ik ga er vanuit dat we dat alle-
maal wel willen, om mee te gaan 
naar de toekomst van de kerk – 
dan is het nodig om je handen te 
openen. Doe het maar eens: eerst 
een vuist en dan open ... je voelt 
de frisse lucht op je handpalm. 
Door je handen te openen met 
de handpalmen naar boven kun 
je ontvangen. Door je handpal-
men open te spreiden, open je je 
hart en geef je aan: ‘Kom Heilige 
Geest, vul mijn hart, werk door 
mij in uw gemeente. Ik sta er 
open voor om verrast te worden!’
Verrassingen dwingen je om 
pas op de plaats te maken. Het 
dwingt je tot introspectie, met 
een nieuwe blik en meer aan-
dacht naar je omgeving kijken en 
soms nieuwe wegen inslaan.

Je kunt daarmee je hand uitstrek-
ken naar de ander en vragen: 
‘Doe je met mij mee?’ Je kunt je 
hand in die van de ander leggen 
en zeggen: ‘Ik weet niet of ik het 
kan, maar laten we het samen 
proberen.’ Want wat je niet doet, 
zal zeker nooit lukken. 
Laat het vuur van Gods Geest 
in jou ontbranden of misschien 
wel opnieuw ontbranden. Laat 
dat waakvlammetje een vuur 
worden. Zoals Matthijn Buwalda 
zingt in ‘Vuur’: 

Als er nog vuur in je zit,
laat het branden, laat het branden.
Nog heilig vuur in je zit,
laat het branden, laat het branden
tot iedereen het ziet!

Als je echt wilt dat onze kerken, 
in welke vorm dan ook, toekomst 
hebben, laten we dan openstaan 
voor Gods Geest en ons laten 
verrassen. Laten we stappen zet-
ten en ons ook gedragen weten 
door die Geest. We doen het niet 
alleen. Doe jij mee? 

•	 Arianne Lodder

JONGERENPASTOR ZOETERMEER-NOORD

	 ‘Vuur’ van Matthijn Buwalda is via 

YouTube (met tekst) of Spotify te 

beluisteren. Een aanrader!

Een ‘talentenbank’ die mensen 
met gaven aan mogelijkheden 
koppelt. 
Want het mooie is dat de Geest 
van God ‘aan ieder’ gaven geeft. 
Niemand wordt overgeslagen, 
niemand kan zeggen ‘ik heb 
niets’. In vers 7 van 1 Korintiërs 
12 staat zelfs: ‘In iedereen is de 
Geest zichtbaar aan het werk, 
ten bate van de gemeente.’
 
Bemoediging
Dat vraagt om een klimaat 
van openheid en bemoediging. 
Dat betekent: opmerken en  
benoemen, een compliment  
geven, bedanken. Want het 
vraagt ook moed om naar voren 
te stappen met wat je kunt en  
dat aan te bieden. Dat vraagt  
een omgeving van liefde en  
vertrouwen. 
Het is niet voor niets dat na dit 
‘gaven-hoofdstuk’ van Paulus  

het bekende ‘liefde-hoofdstuk’ 
volgt. Zonder de liefde ... zou je  
je zomaar kunnen laten voorstaan 
op bepaalde gaven, ... zou je  
zomaar terug in je schulp kunnen 
kruipen.  
Mét liefde sta je voor elkaar  
open en kun je elkaar stimuleren. 
Bevraag elkaar, verken en ontdek 
waar gaven tot bloei zullen komen.  
Dat is bouwen aan je kerk, dat is 
samen groeien in geloof. 

Bronnen
•	 Nynke Dijkstra-Algra, ‘Eenheid en  

verscheidenheid: gaven in de gemeente’, 
in: Ouderlingenblad, juli 2023

•	 Pinksterpreek ds. F.J. van Harten,  
8 juni 2025, Oude Kerk Zoetermeer, 
kerkomroep.nl

•	 Voorbeelden van ‘talentenbank-met-in-
schrijven’ online bij verschillende kerken 
(bijv. Ameide, Harderwijk, Rhoon,  
Waddinxveen, Woerden) samen met tips 
voor een persoonlijke benadering

•	 Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR

Voorbeeld van een uitnodiging
Jouw talent
Samen vormen wij de kerk. Daarom 
nodigen we jou uit om je talenten in 
te zetten voor de kerk en vrijwilliger 
te worden. Of je jong bent of wat 
ouder, met ervaring of juist graag 
iets willen leren, lid of (nog) geen lid, 
weinig of veel tijd, er is ongetwijfeld 
iets waar jij blij van wordt. Weet je 
niet goed wat je kunt doen? Weet je 
wél waar je enthousiast van wordt? 
Neem contact op. We zoeken graag 
een passende plek voor jou binnen 
Gods gemeente. 

TIP Gebruik de ‘gaventest’ eens  
uit het boekje ‘Je bent begaafd’  
van Nynke Dijkstra-Algra,  
Boekencentrum, 2007.

Uitpakken 

Oudste kleinzoon was jarig geweest in de vakantie en dat werd 
gevierd. Ik bracht een cadeau voor hem mee, nadat ik met zijn 
moeder had overlegd wat voor deze elfde verjaardag op dit  

moment een passend geschenk zou zijn. Ingepakt in glanzend blauw papier 
met strikband eromheen zag het er mooi uit, vond ik. Als extraatje hing er 
een grappig-gele badspons aan. Dat maakte hem nieuwsgierig: ‘Waar is dat 
voor?’ ‘Dat weet je als je het cadeau hebt uitgepakt’, verzekerde ik. Superblij 
werd hij van de fluorgele keeperhandschoenen die tevoorschijn kwamen. 
Meteen werd een voetbal gehaald om ze uit te proberen, samen met gasten 
die daar voor in aanmerking kwamen. ‘Aha, voor het zweten ...’

Op Eerste Pinksterdag dit jaar ontdekte ik dat God ook cadeautjes geeft.  
De Korintiërs vragen de apostel Paulus hoe je kunt merken dat de Geest is 
uitgestort en hij schrijft dan: door de charisma. Bij ons heeft dat woord  
iets verhevens gekregen, met de lading van een bijzondere uitstraling.  
In het Grieks is het eenvoudiger: het is een gave, een cadeau, je krijgt het.  
Een cadeau speciaal voor jou, met zorg uitgekozen. 
En God heeft cadeaus voor ‘een ieder’, Hij geeft en verdeelt ze. Zo openbaart 
God zich, zo laat Hij zich zien in de kerk, in de werkplaats van de Heilige Geest.
Paulus gebruikt drie woorden om de verscheidenheid ervan aan te geven.  
Charisma als genadegaven. Diakonia als bedieningen, gekregen  
om God en de ander te dienen. Energeia als werkingen: God  
geeft ons de energie, de kracht om er iets mee te doen. 

We hebben dus allemaal ‘gaven’. Cadeaus om te gebruiken, 
om samen mee bezig te zijn. Als je dat gelooft, is het natuurlijk 
de kunst om te ontdekken wat die gave is. Bij jezelf en bij 
elkaar. Wie helpt mee uitpakken? 
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Jan Blankespoor, Irene de Geus-Haasbroek, 
Marjolijn van der Haven-Verweij, Hanneke Lam, 
Willem van Rumpt

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
ds. Pieter Baas, Flip Bakker, Hans van der Bilt, 
Henk Fons, Sonja van de Linde en Jeanette 
Rodenburg, jongerenpastor Arianne Lodder, Hans 
van Oort, Jan-Kees Vos • Illustraties Peter van 
Holten (strip), Theo Poot (cartoon en KidZ-rebus), 
Leonie Vreeswijk-Feith (foto’s p.1-3)
• Kerkdiensten en vieringen: Jolande Annema, 
Marja van den Boomgaard, Rinus van Dorland, 
Joop de Groot, Jaap Sneep, Matthé Vermeulen, 
Baukje Walet, Arco Weening

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, 
Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:  
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in  
Zoetermeer ontvangen? Dat kan! Geef het door 
via info@kerkinzoetermeer.nl of bel de  
eindredactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor 
losse of extra nummers van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau 
U kunt dinsdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur 
terecht op het Kerkelijk Bureau. Frans Halsstraat 3 
2712 JS  T (079) 316 82 56 / 06-1236 5054 
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl  
W www.pgzoetermeer.nl 

KERK & DIENST

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per jaar van  

Kerk in Zoetermeer is € 25. Hebt u uw gift voor dit 

jaar al overgemaakt naar NL15 RABO 0373 7337 04 

t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad? 

Hartelijk dank!

Kopij oktoberkrant 
Kopij en berichten voor de oktober-editie van Kerk in 

Zoetermeer graag insturen woensdag 10 september. 

De oktoberkrant zal verschijnen op woensdag 1 oktober. 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Ambulant predikant ds. Ard van den Berg • (ma-di) T 06-3000 8197 • E aavdberg1@gmail.com
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
	
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox • Parelgrijs 56-58, 2718 NV
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383 • E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Contactpersoon André Bos • T 06-1398 4223 
E andre.bos@festo.com • W perronoosterheem.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ 
T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 
E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092 • E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 
W www.depelgrimzoetermeer.nl	  
	

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939 • E scriba@morgenstergemeente.nl 

SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN
Predikant ds. Matthijs Biewenga • T 06-3391 7963 • E dominee.matthijs@lichtbakenzoetermeer.nl 
Scriba Marjon de Gelder • T 079-321 05 46 • E scriba@lichtbakenzoetermeer.nl	

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 
Predikant ds. Folkert de Jong • T 06-1094 1959 • E f.dejong@ebg.nl
Werkgroep Zoetermeer zr. Sherida van Aalst • T 06-1470 7188 • E sherida_62@live.nl

CONTACT

ALGEMENE  
KERKENRAAD PGZ

Preses Jaap van den Berg
T 06-3008 2896
E bergvandenjb@hetnet.nl
Scriba Peter Riedijk
T 06-4628 0862
E scriba.ak.pgz@gmail.com

COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS

Voorzitter Rik Buddenberg
T 06-1280 3557 
E r.buddenberg@pgzoetermeer.nl
Secretaris 
E m.vanelzelingen@pgzoetermeer.nl

COLLEGE VAN 
DIAKENEN

Voorzitter René Bos 
T 06-5321 2273
E renebos@ziggo.nl  
Scriba Joost Boogaard
T (079) 342 17 24 
E jboogaard@ziggo.nl

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster  15.30 uur 
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

vr 5 sept Nicolaasparochie

vr 12 sept dhr. E. Leune

vr 18 sept dhr. Joh. van Oeveren

vr 25 sept mw. M. van den Boomgaard

vr 3 okt Nicolaasparochie

OVERIGE VIERINGEN

Dienst voor doven • Chagallruimte Ichthuskerk

zondag 14 sept   10.00 uur  ds. K. Smit

De Camee • maandelijks • Camee 22, 2716 RL

donderdag 25 sept  16.00 uur

WelThuis Vivaldi • maandelijks  10.30 uur

zondag 21 sept gv.mw. W. van Hengel

WelThuis Buytenhaghe

dinsdag 9 sept  15.00 uur  dhr. E. Leune

ONDER WOORDEN

Kleine akte van geloof

Hopend op meer dan dit:
hopende op geluk
de lachwekkend  

ontroerende bloesem
die geen vrucht draagt

iedere ochtend een kans
iedere avond een aanloop
naar later misschien
misschien?

en elke dag opnieuw
verwachten wat niet bestaat

dit weten tot in de polsslag
dit weten met elke vezel

en toch?

en toch.

Ellen Warmond
Uit: ‘De huid als raakvlak’, 1964

             CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

              OUDE KERK
               Kees Hakkenberg 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
 Hanneke von Meijenfeldt • T 06-2956 6786
             Bram van Strijen • T 06-8324 0255
              E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg • T 06-1327 4546 
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel •  T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER zondag 7 september� 

12e zondag na Trinitatis
zondag 14 september� 
13e zondag na Trinitatis

zondag 21 september� 
14e zondag na Trinitatis

zondag 28 september�  
15e zondag na Trinitatis

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

	10.00 uur 
ds. D.J.J. Thijs Scheveningen

Startdienst

	10.00 uur
ds. H.J. Franzen Pijnacker	

	10.00 uur� 
ds. W.M. de Bruin Bleiswijk	

Heilig Avondmaal
	18.30 uur	
ds. F.J.M. van Veldhuizen Stolwijk	

Heilig Avondmaal en Dankzegging

 10.30 uur  
ds. A.E.M. Gooijer-Snel Berkel en Rodenrijs  
ds. E. Dibbets-van der Roest, diaken Ronald van Berkel
Gezamenlijke vredesviering met tolk gebarentaal
	18.30 uur ds. P.H. Zaadstra Kockengen

Evensong met Projectkoor Oude Kerk

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

	10.00 uur 
mw.ds. M. Gehels
Amsterdam

	10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox� 
Maaltijd van de Heer
	15.30 uur ds. E. van der Wolf-Kox	
Kerk op Schoot

	10.00 uur
ds. J. van der Wolf en ds. E. van der Wolf-Kox	
Startzondag	
m.m.v. QuestionMark

	10.00 uur
ds. J.T. van der Wolf en dhr. M. Vermeulen
Oecumenische vredesviering m.m.v. de Cantorij

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl

	10.00 uur ds. G.J. Mink Sliedrecht

Voorbereiding Heilig Avondmaal
	17.00 uur ds. J.M. Goedhart Gouda

Hart4U-dienst en Wegwijs voor 16+

	10.00 uur ds. P. Baas	
Viering Heilig Avondmaal
	17.00 uur ds. P. Baas	
Heilig Avondmaal en Dankzegging

	10.00 uur
ds. P. Baas	samen met Perron Oosterheem	
Startzondag
	17.00 uur ds. P. Baas		

	10.00 uur ds. P. Baas	
	17.00 uur ds. A. Baas	 Nunspeet

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (bovenzaal) • T 06-1398 4223 
W	perronoosterheem.nl

	10.00 uur  
Gerben Bremmer

	10.00 uur
Frans van Dam

	10.00 uur
Startzondag samen met Oosterkerk

	10.00 uur
Willem Koudijs

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl

	10.00 uur
kw.mw. A. Lodder

	10.00 uur
prop.mw. L. van Ede Delft

	10.00 uur kw.mw. A. Lodder 
en ds. E. Dibbets-van der Roest
Startzondag

 10.30 uur zie Oude Kerk
voor de gezamenlijke vredesviering

VRIJZINNIGE GEMEENTE 	10.30 uur
ds. K.H. van Klaveren
Vredeszondag

	10.30 uur
Werkgroep LiturgieAdventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB

T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM 	10.00 uur
Pelgrimviering

	19.30 uur
Taizé viering De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP

T 06-2497 5092 • W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE 	10.00 uur ds. J.M. Molenaar		
Voorbereiding Heilig Avondmaal
	18.30 uur ds. J.J. Mulder Dordrecht

	10.00 uur ds. J.M. Molenaar	 	
Heilig Avondmaal
	18.30 uur ds. J.M. Molenaar	 	
Dankzegging Heilig Avondmaal

	10.00 uur ds. J.M. Molenaar		
Opening winterwerk
	18.30 uur ds. P.J. Visser Rotterdam	

	10.00 uur ds. J.T. Maas Ouderkerk a/d IJssel

	18.30 uur ds. J.M. MolenaarMorgensterkerk
Nassaulaan 1, 2712 AT • T (079) 316 23 46
W morgenstergemeente.nl

SAMENWERKINGSGEMEENTE  
HET LICHTBAKEN

	10.00 uur 
ds. M. Biewenga en ds. H.J. Roosenbrand	
Startzondag en Bevestiging  
en intrede ds. H.J. Roosenbrand

	10.00 uur
br. J. van Sliedrecht		
	16.30 uur ds. M. Biewenga
Leerdienst

	10.00 uur
ds. H.J. Roosenbrand
Viering Heilig Avondmaal

	10.00 uur
ds. R. den Hertog		
	18.30 uur
Vesperviering vervalt: zie Evensong Oude Kerk De Lichtzijde • Broekwegzijde 196, 2715 PE 

T (079) 341 53 48 • W lichtbakenzoetermeer.nl

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 	14.00 uur 
ds. F. de Jong

	14.00 uur 
ds. F. de Jong

Adventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB
W ebg-haaglanden.nl

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL
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UITGELICHT

GELOOF IN PRAKTIJK

GETEKEND

Alle actuele activiteiten in de kerken staan op datum ook altijd  
in de Uitgelicht-agenda op www.kerkinzoetermeer.nl

LIEFSTE       LIED Onzegbaar nabij

Al heel jong heb ik dit lied vele malen gehoord en 
gezongen. Het was één van onze eerste lp’s met 
Huub Oosterhuis-liederen, getiteld: ‘Waar blijft  

U met uw wonderen?’. Het lied is altijd op een bijzondere 
manier met mij mee gegaan. 
Wachtend op een spannend eindexamengesprek speelde 
het zich af in mijn hoofd. Toen ik hoorde dat ik borstkanker 
had en iemand van de Cantorij dit op dezelfde dag als 
slotlied koos. Later hebben we het met de Regenboog
cantorij vaak gezongen. Als er weer eens iets bijzonders 
was, kwam het zomaar voorbij in een kerkdienst. 
De tweede keer borstkanker: op weg naar het ziekenhuis 
zette ik in de auto een cassettebandje aan, mijn lied werd 
als eerste afgespeeld. Toeval? Dat weet ik niet, maar het 
was wel héél bijzonder en op die momenten waardevol. 
Het blijft zo mooi en bemoedigend: ‘Heer, onze Heer,  
hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij!’  
Als ik onrustig ben of bang, geeft mij dat  
– ondanks alles – rust en troost!

• Wilmy van Wattum

GEMEENTELID ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Lied 275, Liedboek 2013

UIT JE COMFORTZONE: VRIJWILLIGER IN DE KERK

NEE/MISSCHIEN/JA! – Verrassing! 
De maatschappij en juist ook de kerk draait niet zonder vrijwilligers. We mogen ons in  
Zoetermeer gelukkig prijzen, dat er zoveel mensen zijn die zich met hart en ziel voor de  
kerk inzetten. Hoe werkt dat eigenlijk, actief zijn als vrijwilliger? Betrek het eens op jezelf. 

Wat geldt voor jou? 
•	 Je bent al heel actief,  

je kunt er niets meer bij doen.
•	 Je zou wel iets willen doen, 

maar je wordt ergens door  
belemmerd. 

Als je voor een taak gevraagd 
werd, heb je maar NEE gezegd 
omdat je dacht: ik heb geen tijd 
/ geen zin / dat kan ik niet / een 
ander kan het beter. Of je hebt je 
beperkingen waardoor je denkt: 
dat is lichamelijk of mentaal te 
zwaar voor mij. Toch vind je het 
jammer dat je niet kunt meedoen 

aan vrijwilligerswerk, terwijl je 
zoveel actieve en daardoor vaak 
blije mensen om je heen ziet. 

Als je nu toch het lef hebt om JA 
te zeggen. Als je de moed krijgt, 
als je wordt aangevuurd door de 
Geest. Wat zou er dan gebeuren? 
Ga eens bij jezelf na welke  
kwaliteiten je wilt ontwikkelen. 
Welke gaven heb je eerder eigen-
lijk niet gebruikt? Is dit dé kans 
om iets nieuws te ontdekken? 

Misschien wist je niet dat die taak 
toch wél bij je past. Misschien leer 

je iemand kennen van wie je veel 
kunt leren. Misschien niet een 
hele taak, maar een deel ervan  
op je nemen.Of er een duobaan 
van maken. Of je biedt jezelf aan  
en overlegt wat er mogelijk is. 
Misschien draagt het bij aan je 
ontwikkeling en groei je hierdoor 
in geloof. Misschien krijg je er 
zelfs meer energie van. 

Verrassing!  
Dat had je vast niet gedacht!

•	 Irene de Geus-Hazebroek

KiZ-REDACTEUR

‘Omdat de kerk nooit af is ...’ 
Toen ik als nieuwkomer op een kennismakingavond van de Oosterkerk was,  
werd er een film vertoond over de bouw van de kerk tien jaar geleden in de toen  
nieuwe wijk Oosterheem. Je ziet veel vrijwilligers aan het werk en één daarvan is: 
Jos Hak. Hij vertelt met groot plezier over die tijd. ‘Met elkaar bouwen aan de  
kerk, dat is machtig mooi’, zegt hij. 
Er is zo’n reclameslogan ‘Omdat je huis nooit af is ...’ En dat geldt ook voor een  
kerkgebouw. Dingen verslijten of gaan door gebruik kapot ... en dan is Jos er.  

Hij repareert, bestelt na overleg nieuw,  
en installeert het weer. Als het grote  
karweien zijn, wordt hij geholpen door andere 
vrijwilligers voor wie hij grote waardering  
heeft (dat moet ik zeker vermelden!).
Jos is graag bezig en zeker als het voor  
de kerk is. Dankbaar dat hij de gezondheid 
heeft om van alles aan te pakken en waar  
nodig de helpende hand te bieden.  
Hij ervaart het als een grote zegen.  
— Marjolijn van der Haven-Verweij

Niet zo handig? Geen probleem! 
Zeven jaar geleden ben ik na 45 jaar in de zorg gestopt met werken. Ik heb functies  
gehad met grote verantwoordelijkheden en ik wilde wel vrijwilligerswerk gaan doen,  
maar zonder vergadersessies en strakke agendaverplichtingen. 
Ruim vijf jaar nu draai ik mee in de klusploeg van de Oude Kerk. Iedere dinsdagmorgen  
komen we met vijf man bij elkaar. Soms kleine klussen, maar ook voor de grote klussen 
draaien wij onze hand niet om. Nou is het bijzondere dat ik helemaal niet zo handig ben. 

Maar dat is geen probleem, er is veel deskundigheid  
bij Otto, die inmiddels 90 jaar is, en bij Rob, die het  
gebouw vanbinnen en vanbuiten kennen. Ik leer veel van ze. 
Was mijn werk meer met het hoofd dan met de hand,  
nu is het eigenlijk omgekeerd. Ik hoef eigenlijk alleen 
maar opdrachten uit te voeren en ben lekker lichamelijk 
bezig voor een goed doel. Ook hoeft al het werk dat  
wij zelf kunnen doen niet te worden uitbesteed, wat 
kosten bespaart. Het geeft mij veel voldoening.  
Zo is voor mij het aangename met het nuttige verenigd 
en lever ik mijn bijdrage aan de instandhouding van de 
Oude Kerk Gemeente. — Ron Orta

Tuinmannen met spierballen
Bij de Regenboogkerk zie je Jaap, Gerard 
en Karel vaak bezig met onderhoud aan 
de tuin. Heerlijk samen buiten werken 
en soms zweten, een flinke work-out! 
Geen moeilijk werk, maar vooral voor 
snoeien moet je wel spierballen hebben. 
Wat levert deze uitdaging op? Een goed 
gevoel dat de omgeving van de kerk er 

verzorgd uitziet. Samen de schouders 
eronder zetten werkt!

Echte aanpakkers, die schoonmaakploeg
Op een warme maandagochtend in juli tref ik Corry, Janny, Mellien en 
Tineke in De Regenboog. Deze echte aanpakkers zijn vandaag vroeg 
begonnen vanwege de warmte. Allerlei klusjes van de schoonmaak-

lijst worden afgevinkt. Ieder kan op eigen wijze gewoon meedoen 
met dit werk in de kerk. Er zijn achttien vrijwilligers die in  

groepjes eens in de circa zes weken aan de beurt komen. 
Alleen iets voor jonge mensen? Nee hoor, de oudste is al rond  
de 90 jaar! Met zo’n goede samenwerking is de klus sneller 
geklaard. Wat brengt het jou? Gezelligheid 
en leuke contacten, niet zelden ontstaan 
zo ook leuke vriendschappen. TOP!  
— Irene de Geus-Hazebroek

Alpha Cursus  
in de Oosterkerk
Op Alpha ontdek je de basis van het 
christelijk geloof. Samen eten = nieuwe  
mensen leren kennen. Inleiding = 
wekelijks geloofsthema zoals: ‘Wie is 
Jezus?’ of ‘Bidden: waarom en hoe?’ 
Kleine groep = doorpraten en al je 
vragen stellen. Benieuwd? Welkom!
	 eerste bijeenkomst: 10 september, 

19.00-21.30 uur, Oosterkerk, Ooster-
heemplein 320; informatie of aanmel-
den E alphaoosterkerk@gmail.com

Nazomerborrel  
met Stefan Paas
Het Beraad van Kerken 
Zoetermeer organiseert 
op vrijdag 12 september een 
nazomerborrel met theoloog Stefan 
Paas over zijn recente boek De weg 
van vrede. Vanuit rooms-katholieke,  
protestantse, evangelische en 

migrantenkerken komen vertegen-
woordigers met stellingen en vragen, 
waarover interactief gesprek volgt. 
Iedereen is van harte uitgenodigd. 
	 12 september, 16.00-18.00 uur, in  

kerkgebouw De Lichtzijde, Broekweg
zijde 196 E flip.bakker@gmail.com

Bijbel-in-twee-jaar  
bij Parousia
In alle Bijbelboeken zijn prachtige 
dingen te ontdekken, daarom de B2J: 
Bijbel-in-twee-jaar-cursus. Elke twee 
weken op maandagavond toelichting 
door verschillende docenten en  
gesprek. Schuif gerust aan,  
één jaar meedoen kan ook. 
	 Informatieavond 15 september, 

19.45 uur, gebouw De Uitkijk,  
Wattstraat 64. Opgeven is niet 
nodig. Eerste keer: 29 september, 
19.45-21.30 uur, Romeinenbrief; 
opgeven E w.a.mulder@ziggo.nl
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Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant.  
Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie.  
De agenda Uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

Kerkenbos 8, pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 
E info@depelgrimzoetermeer.nl  W depelgrimzoetermeer.nl

Twee nieuwe gespreksseries
•	 Over ‘De woede van een liefdevolle God’, boek van  

Broeder John van Taizé 15 sept en 20 okt, 19.30 uur
•	 ‘De Bergrede: over liefde en solidariteit’, boek van  

Franck Ploumen 29 sept en 27 okt, 19.30 uur

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

 

Advertenties

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n lDorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer

079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

OPEN KERK

Open Lichtzijde
	 Elke ma en do van 14.00- 

15.30 uur

Open Kompas
	 Elke di en wo van  

10.00-12.00 uur met ook  
Nederlands Babbelen. 

Open Oosterkerk
	 Elke di 13.00-16.00 uur  

E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Oude Kerk
	 Elke vr 14.00-15.30 uur

INLOOP

Inloop De Herberg
Elke di van 10.00-12.00 uur.  
Nu ook voor hulpvragen, i.s.m.  
Diaconaal Centrum Kruispunt. 
	 Dorpsstraat 59 T 06-5420 2673  

E tooshagers@gmail.com  
W oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke di van 13.00-15.00 uur.
voor gesprek, hulp en info. 
	 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke wo van 10.00-12.00 uur. 
	 Thea Streef T 06-2095 7228 en 

Jenny van den Berg T 079-351 22 40

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke do van 10.00-12.00 in De Oase.
	 E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vr in De Regenboog 
10.00-13.00 uur.
•	Middagpauzedienst  
	 van 11.30-12.00 uur
•	Elke 4e vrijdag maaltijd 
	 T (079) 361 33 65  

E wil.bettenhaussen@gmail.com 

Inloop Morgensterkerk
Eén keer per maand op  
woensdag 10.00 uur.
	 E inloop@morgenstergemeente.nl  

T 06-1492 1195

GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk 
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur. 
	 E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
	 3 en 17 sept, 1 okt 19.00-19.55 uur,  

E p.j.vandaalen@casema.nl 

Ichthuskerk
Elke zondag van 9.15-9.30 uur. 
	 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer 
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
	 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag,  
10.00-10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.
	 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor Midden-Oosten 
	 elke tweede zondagavond,  

Ies Roos (Baptistengemeente)  
T 06-1662 9726

Women for women
Vrouwengebedsgroep voor vervolgde 
christenmeisjes en christenvrouwen. 
Kijk ook op de website van Open Doors. 
	 maandelijks op woensdagmorgen  

E roelie.vanderlinden@gmail.com
	 PERRON OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320, Contact: André Bos T 06-1398 4223  
E andre.bos@festo.com W perronoosterheem.nl

Perronmeetings
	 Zie pagina 4  

van deze krant.

Fitte Fifty’s
	 elke maandag,  

10.00 uur 

Breiclub
Elke twee weken van  
14.00-16.00 uur.  
Noteer vast in de agenda:  
22 november Winterfair!
	 15 en 28 september  

E tanniejorna@ 
gmail.com

Ontmoetingslunch
	 elke woensdag  

12.30 uur; opgeven 
bij Jan de Ruiter  
T 06-3732 1952

Crea Club
	 elke donderdag,  

14.00-16.00 uur 

Wandelclub 
	 elke vrijdag, 10.00 uur,  

start bij Enjoy Life

Inloop bij Middin
	 elke vrijdag,  

10.00-12.00 uur, 
Schiebroekstraat 1

Doe mee in de Vredesweek
PROGRAMMA • Van 20 t/m 28 september viert Zoetermeer de Vredesweek, 
georganiseerd door het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer  
(ILOZ). Een week vol ontmoeting, bezinning en samenzijn rondom het  
landelijke thema ‘Niets doen is geen optie’. Wanneer we geconfronteerd  
worden met onrecht en uitsluiting kunnen we niet wegkijken. 

PIËZO-ICHTHUSKERK • Ruim honderd goedgevulde  
vakantietassen zijn overhandigd aan Piëzo door leden 
van de Ichthuskerk in Seghwaert. De actie is onderdeel 
van de landelijke Vakantietas-campagne van de  
Protestantse Kerk in Nederland en werd in Zoetermeer 
onder andere lokaal georganiseerd door de Ichthuskerk.
De tassen gingen naar kinderen van deelnemers aan  
de Z-route van het inburgeringsprogramma van Piëzo.  
Ze bevatten leuke en leerzame zomeractiviteiten  
zoals spelletjes, puzzels, knutselmateriaal en kleine  
verrassingen, bedoeld om kinderen die opgroeien in 
kwetsbare omstandigheden een vrolijke start van de 
zomervakantie te geven. 
‘Voor deze kinderen, die vaak nog maar kort in  
Nederland zijn, betekent zo’n tas heel veel. Het laat  
zien dat er mensen zijn die aan jou denken’, aldus een 
woordvoerder van Piëzo. Een prachtig voorbeeld van 
verbinding en omzien naar elkaar binnen Zoetermeer!  
— Wendy Moerman 

SCHRIJFMOMENTEN

Schrijven voor gevangenen 
Elke 1e di 10.00 in De Doortocht. Voor 
gevangenen in binnen- en buitenland.  
	 Hekbootkade 60  

E l.veersma@hotmail.com

Schrijfcafé in de Ichthuskerk
Weer samen schrijven, geïnspireerd 
door de ‘opdrachten’ die Jannie van 
Maldegem in petto heeft en met mooie 
gesprekken. Inspiratie en informatie? 
Kijk op schrijfavonturen.nl. Vragen? 
Mail naar openichthus@pwzn.nl. 
	 donderdag 2 en 30 okt, 27 nov 

20.00-21.30 uur, U2-ruimte  
Ichthuskerk, aanmelden niet nodig.

BUURTMAALTIJDEN

Ichthuskerk
Mail of bel voor de eerstvolgende  
buurtmaaltijd in september om  
18.00 uur. En altijd even opgeven. 
	 E maaltijden@pwzn.nl T 06-5359 9999 

Morgensterkerk
Welkom aan de avondmaaltijd op 
donderdag 4 september en ook bij de 
volgende op 9 oktober. 
	 Graag aanmelden!  

T 079-316 99 22

Ochtendgebed en 
ontbijt
	 elke ma t/m do,  

7.30 en 8.00 uur

Koffie-, thee- &  
aandachtschenkerij
	 elke donderdag,   

10.00-12.00 uur

Emmaüswandeling
	 elke vrijdag,10.30-12.00, 

verzamelen Balijhoeve

Nieuw: Spelletjesavond
	 12 september, 19.30 uur

Langeafstands
wandeling
	 14 september, 11.30 uur 

vertrek, € 10

Workshop  
Gezond & goedkoop
	 24 september, 16.00 uur,  

aansluitend maaltijd 
18.00 uur; € 2

DE PELGRIM		

• za 20 sept Compassieloop 
(Walk of Peace): Vanaf de Vredes-
naald met een swingende brass
band door het Stadshart. Symbool 
voor verbondenheid en compassie. 
Iedereen kan aansluiten. 
	 13.00-15.00 uur, Vredesnaald,  

bij de Dobbe
• di 23 sept Workshop  
Vredeskompas Met Nina  
Koevoets bouwen aan vrede  
met jezelf, met elkaar, in de 
maatschappij, met de hele aarde. 
	 19.00-21.30 uur, Entree-gebouw 

Boerhavelaan 33, aanmelden: iloz.org

• wo 24 sept Potluck  
maaltijd & Dialoog  
Geloofsgemeenschappen bereiden 
samen een feestelijke maaltijd, 
gevolgd door een inspirerende  
dialoog: Hoe vind je vrede in jezelf? 
	 18.00-21.00 uur, HLD-Kerk, Zeg-

waartseweg 47; aanmelden: iloz.org
• vr 26 sept Slotceremonie  
In het stadhuis spreekt Linda 
Clewits, voorzitter van het  
Auschwitz Comité, over vrede  
en de oproep: ‘Dit nooit meer’.
	 19.00-22.00 uur, Commissiezaal 

Stadhuis; aanmelden: iloz.org

• zo 28 sept Gezamenlijke  
vredesviering in Dorp en in Zuid  
Samen zingen en bidden om  
vrede. Welkom in deze diensten.  
	 10.30-11.30 uur, Oude Kerk, met 

Oude Kerk Gemeente, Nicolaas
parochie en Wijkgemeente Zoeter-
meer-Noord en tolk gebarentaal 
10.00-11.00 uur, De Regenboog, aan 
de Nathaliegang, met Wijkgemeente 
Zoetermeer-Zuid, Baptistengemeente 
en Moeder Teresakerk

Geslaagde Actie Vakantietas 
vraagt om vervolg

Oproep
Sinds een aantal jaren verzorgt de diaconie van de  
Ichthuskerk enthousiast en met hulp van kerkleden  
de Actie Vakantietas. Wij, Ans en Marijke, willen  
na vier jaar met de organisatie ervan stoppen.  
Wie wil het stokje van ons overnemen?  
Meld je aan bij Ans de Jonge T 06-3810 7569  
of Marijke Bal T 06-3735 3090. Wij hebben een  
draaiboek en geven je graag de nodige informatie.
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CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

KERK CULTUREEL

OUDE KERK
Lunchpauzeconcerten
	 10 sept 	Debora Berghuijs – sopraan & Tamir Chasson – vleugel 
	 17 sept 	Ensemble En Garde: Marjola Uitendaal – hobo, Ingrid Slangen – klarinet, 	
		  Maud van Daal – fagot & Henk Mak van Dijk – vleugel 
	 24 sept 	Erwin Weerstra – vleugel 
	 1 okt 	Ensemble Gamut: Aino Peltomaa – zang, middeleeuwse  
		  harp & percussie, Ilkka Heinonen – jouhikko (gebogen lier)  
		  & zang, Juho Myllylä – blokfluiten & zang
	 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, deurcollecte  

W herbergoudekerk.nl

Benefietconcert op Open Monumentendag
Omdat het grote Lohmanorgel in de Oude Kerk groot onderhoud 
nodig heeft is de actie ‘Het Lohmanorgel schoon!’ gestart. Het 
derde benefietconcert hiervoor geeft organist Geurt van Lagen 
op zaterdag 13 september om 11.00 uur. Er klinken orgel
werken van Bach, Brahms en Mendelssohn. Deze concerten 
worden georganiseerd door de Protestantse Wijkgemeente 
Oude Kerk samen met de Stichting Oude Kerk Zoetermeer. 

	 13 september, 11.00-11.45 uur; vrije entree, deurcollecte na afloop 
W herbergoudekerk (programma) en oudekerkgemeente.nl (beelduitzending)

Evensong in Oude Kerk
Zondag 28 september om 18.30 uur is er weer een Choral 
Evensong in de Oude Kerk: lezingen, gebeden, gemeente- en 
koorzang in de anglicaanse traditie. Met het Projectkoor Oude 
Kerk onder leiding van dirigent Arjen Uitbeijerse, organist 
Geurt van Lagen en liturg ds. Peter Zaadstra uit Kockengen.
	 28 september, 18.30-19.30 uur, Dorpsstraat 59  

W oudekerkgemeente.nl (ook voor liturgieboekje  
en beelduitzending)

OOSTERKERK
Na-de-lunchconcert 
Op dinsdag 9 september klinken er ‘Bespiegelingen’ op piano en orgel.  
Johan van Oeveren speelt werken van Bach, Haydn en andere componisten. 
 	 elke tweede dinsdag, 13.30-14.15 uur, Oosterheemplein 320  

DE REGENBOOG
Goldbergvariaties door Platner Strijktrio 

Eindelijk te horen in De Regenboog: de Goldberg-
variaties van J.S. Bach (BWV 988). Het Platner 
Strijkktrio speelt dit meesterwerk van Bach in zijn 
geheel en zonder pauze. Een unieke ervaring. ‘Het 
traject is als een mensenleven, in dit geval instru-
mentaal en met een duur van 80 minuten korter 
dan de bekende passies van Bach.’ Het Platner 
Strijktrio bestaat sinds 2022 en wordt gevormd 

door Eefje Habraken – viool, Anne Huser – viool, Daniel Petrovitsch – cello.
	 woensdag 1 oktober, 20.15 uur, Kerkelijk Centrum De Regenboog,  

Nathaliegang 263; entree: € 16,50 / tot 25 jaar: € 5 / Zoetermeerpas: gratis

Nieuw: doorstartkoor ‘Canta Nova’
Oratoriumkoor Cantate Deo gaf in mei het slotconcert, maar de leden houden zo 
van zingen dat een aantal van hen doorgaat onder een nieuwe naam en met een 
nieuwe dirigent. Geen hele oratoria meer, wel gedeelten daaruit, mooie missen 
en andere geestelijke muziek. Nieuwe leden, en dan met name bassen, zijn van 
harte welkom. Repetities op donderdag om 19.30 uur in De Regenboog aan de 
Nathaliegang 263, onder leiding van dirigent Jan van Vliet en tweede dirigent 
Pity Falkena. 
	 Informatie: Wim Bal T 06-2539 5387 of Gerard Jansen T 06-4857 5973

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

Advertenties

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven: 
advertenties@kerkinzoetermeer.nl
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Vier wat je vieren kunt

Welk woord? Stuur in! 

Na het wegstrepen van de woorden 

blijft er een woord van 8 letters over. 

Stuur die oplossing snel in naar  

kidz@kerkinzoetermeer.nl, want  

alle goede inzendingen worden beloond!

??

LEZERSVRAAG

 En jij? 
 Wat is voor jou 

het belangrijkste 

feest?
Reacties welkom!  

redactie@kerkinzoetermeer.nl 

VAN PASEN NAAR PINKSTEREN

Leven in 

Hallelujatijd

PAASTIJD • In de kerk vieren we 

niet maar twee dagen Pasen, 

maar vijftig dagen lang. Als je 

het Griekse woord pentekoste 

vaak genoeg zegt klinkt het 

vanzelf als Pinksteren: ‘de  

vijftigste’. Anders gezegd,  

Pasen duurt zeven weken, met 

na veertig dagen het feest van 

Hemelvaart en op de vijftigste 

dag het oogstfeest Pinksteren. 

Vanaf Pasen leven we van feest 

naar feest in een tijd waarin het 

Halleluja uitbundig gezongen 

mag worden. 

Wie kent niet het ‘Halleluja’  

uit het muziekstuk Messiah van  

Georg Friedrich Händel? Het is 

een prachtige lofprijzing van God, 

waarin de koorzangers, aange-

moedigd door trompetgeschal, 

een hemelse hoogte bereiken. 

Händel was echter niet de eerste 

om dit op muziek te zetten. Het 

‘alleluiagezang’ is een heel oude 

vorm, die in de christelijke liturgie 

van de kerken een ereplaats kreeg. 

De vijftigdagentijd tussen Pasen 

en Pinksteren is de uitgelezen tijd 

om het Halleluja te zingen. Het 

is een tijd van lofprijzing om de 

verrijzenis, en van wachten op de 

uitstorting van de Heilige Geest. 

Het is een tijd van vooruitlopen op 

het eeuwig leven, terwijl de veer-

tigdagentijd die daaraan vooraf-

gaat ons eerder op de realiteit van 

onze menselijke zwakheid wijst.

Paasgezang bij uitstek

‘Halleluja’ betekent zoveel als ‘loof 

de Heer’ en het woord staat in  

stevige Bijbelse grond geplant. 

Het komt vaak voor in de psalmen, 

vooral vanaf psalm 103. Denk aan 

de psalmen 113 tot 118 die aan-

geduid worden als het ‘Hallel’ – de 

lofpsalmen. Dat het Halleluja een 

jubelgezang is om de volkomen 

heerschappij van God, blijkt ook 

uit het boek Openbaring.

Hierna hoorde ik in de hemel een 

geweldige stem als van een grote 

menigte zeggen: Halleluja! De 

redding, de eer en de macht zijn 

van onze God. (Openbaring 19:1)

Dat we hier al Halleluja zingen, is 

volgens de Bijbel een soort vooruit-

blik op het hemelse Jeruzalem, een 

vurige verwachting dat God ‘alles 

in allen zal zijn’ (1 Korinthe 15:28). 

Wie Halleluja zingt is nooit alleen. 

Hij zingt mee met de grote hemelse 

menigte en het is ook het nieuwe 

gezang van de herboren mensheid. 

Het geeft een voorsmaak van het 

eeuwige leven, van de opgestane 

mens die niets dan lofzang voor 

God is. In die zin is het Halleluja  

het paasgezang bij uitstek.

Vaak klinkt een Halleluja herhaald 

en langgerekt en heeft de neiging 

om op de eind-a steeds door 

te gaan. Het is een reeks tonen 

als een jubilatio, een jubelzang, 

waarin de blijdschap van de Geest 

doorbreekt en zo een brug slaat 

tussen dit hier en nu en de eeu-

wigheid: leven in Hallelujatijd. 

Het lied van de Geest

In een toespraak over ‘de theologie  

van het lied’ raakt theoloog en 

dichter Willem Barnard in 1977 aan 

het Hallelujalied van Pasen en het 

wenkend toekomstperspectief, met 

wat hij onder woorden brengt over 

liturgie en liederen in de Bijbel.  

‘Wat is liturgie? ... het is in elk 

geval aan Pasen denken! Aan  

Pasen denken, in de stille week 

en in de paastijd, met Pinksteren 

en in de zomer, de lange herfst 

door en in de Advent, zondag  

aan zondag, sabbatsbewust.  

Het is veelzeggend dat de liederen 

die in de Bijbel verspreid staan 

eigenlijk allemaal paasliederen 

zijn. Liederen zingen is bij Pasen 

betrokken worden. In de gang van 

het bijbelverhaal wordt dat besef 

bevestigd.’

En even verderop over de Geest 

die het Hallelujalied inblaast:  

‘Als wij dan de Schriften helemaal 

doorgaan, tot aan de beloften 

van de laatste bladen, vinden wij 

het lied van de bruiloft. Dat is niet 

de stem van een vrouw, van een 

man, een moeder, een herder, 

een hoeder, of een gemeente. 

Het is de stem die in de oren tuit 

van God weet waar, een wind 

van overzee, een donder die een 

koerende duif is, een lied van alle 

heiligen:

Toen hoorde ik een geluid 

als van een grote menigte

en als het gedruis

van vele wateren

en als het dreunen

van zware donder,

ze riepen: Halleluja!

De Eeuwig Trouwe, onze God,

de Albeheerser, heeft het koning-

schap aanvaard. Laat ons blij zijn 

en juichen, Hem eer bieden, de tijd 

is gekomen voor de bruiloft van het 

Lam, zijn bruid heeft zich al klaar-

gemaakt ... (Openbaring 19:6-7)

Volgend jaar

Over dat vreugdevolle leven vanuit 

Pasen en toekomstmuziek vroeg 

de Zoetermeerse musicus Arie 

Vooijs zich een paar jaar geleden 

in deze krant hardop af waarom 

het in de concertagenda’s na  

Pasen ineens zo leeg en stil wordt 

en de kerkmuziek verstomd lijkt. 

‘Waarom ligt het zwaartepunt 

niet juist ná Pasen in plaats van  

in de veertig dagen ervoor?  

Laten we met alle kerkmusici  

van Zoetermeer, alle (kerk)koren,  

cantorijen, harmonie en fanfare­

orkesten in de vijftig dagen na  

Pasen feestelijke concerten geven.’ 

Toen lukte het niet om het roer om 

te gooien, vanwege de coronatijd. 

Laten we het idee nu weer oppak-

ken: volgend jaar in de Paastijd  

zeven weken lang op weg naar 

het feest van de Heilige Geest 

vieren wat er te vieren valt, met 

volop Paasmuziek en teksten over 

nieuw leven, bevrijding en hoop!

• Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR

Bronnen: 

Willem Barnard, ‘In wind en vuur’,  

2023 (p.181 Paastijd) 

kerknet.be, ‘Wat is het alleluia  

en waar komt het vandaan?’, 2023

Arie Vooijs, ‘Volgend jaar het roer om!’,  

in: Kerk in Zoetermeer 2019-04 (p.7)

dick.wursten.be, ‘Een theologie  

van het lied’, 1977/2023

Bronzen doopvont met drie naar de hemel reikende figuren, Laurenskerk Rotterdam, gemaakt door Hans Petri (1919-1996) Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

over

grenzen

?
?

LEZERSVRAAG

 En jij? 
 Wat is voor jou 

of voor jullie een 

bijzondere ervaring 

‘over de grens’ die je 

altijd bijgebleven is?

Reageer als het even kan mét foto, 

we zijn benieuwd!!  

redactie@kerkinzoetermeer.nl 
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Zomerpuzzelplezier!

Blader snel naar pagina 6 en 7 voor heel wat zomerpuzzelplezier, met breinkraker, droedels en kruiswoordpuzzel.  

Stuur je oplossing in en maak kans op een prijs. En alle KidZ maken natuurlijk de zomerrebus onderin deze voorpagina!

Stuur je oplossing snel in naar kidz@kerkinzoetermeer.nl, want alle goede inzendingen worden beloond!

Tijdens een kampeervakantie, ruim veertig jaar geleden, 

had ik een mystieke ervaring in het kerkje van La Motte 

Chalencon, een plaatsje in de Franse Drôme. Ik wandelde 

van de camping naar het dorpje. Het was warm en ik 

zocht verkoeling in de Église Notre Dame. Het binnen­

komende zonlicht gaf al een bijzondere sfeer. Er was 

een gitarist aan het spelen. Met hem was ik alleen in 

het eeuwenoude kerkje. Het gitaarspel klonk zó mooi, 

zó zuiver en sereen, dat ik in vervoering raakte.  

Een herinnering, die mij altijd is bijgebleven. — Jan 

In Andalusië bezochten we Cordoba met zijn  

prachtige Mezquita, een indrukwekkend monument 

uit de tijd dat Spanje werd geregeerd door de  

islamitische Moren. De enorme moskee werd  

gebouwd met zuilen uit Romeinse ruïnes, op de 

plek waar al een christelijke kerk stond. Toen later 

Andalusië werd heroverd door katholieke vorsten, 

liet keizer Karel middenin het gebouw een kathe­

draal verrijzen. De Joden waren toen al verdreven 

en hun synagoge veranderd in een hospitaal. Het 

gebouw is als het ware een monument voor de 

moeilijke relatie tussen de wereldgodsdiensten. 

 

— Theo

Zuiver en sereen

Toen ik op doorreis was naar mijn broer  

die in Finland woonde, bezocht ik in  

Helsinki een heel bijzondere kerk.  

Deze is namelijk uitgehouwen in een rots. 

Er is een brede entree aangebracht en  

een strook ramen tussen het dak en het 

gesteente laat buitenlicht binnen. Je kunt 

zelfs over deze rotskerk heen wandelen,  

al is het pad wel schots en scheef.

Tijdens de avondmaalsviering werden  

we uitgenodigd om voorin de kerk te  

knielen op de lange knielbank rondom het  

liturgisch centrum. We kregen een stukje 

brood en een klein bekertje aangereikt. 

Wat er gezegd werd weet ik niet, want ik 

ken maar een paar woorden Fins. Hoe rijk 

is het dan dat de naam Jezus universeel 

is, want die herken je!  — Marjolijn

Avondmaal in 
 een rotskerk

Bijzondere ervaringen in beeld

Veel mensen gaan in de zomertijd op reis.  

Zo’n tocht en verblijf over de grens van je eigen 

woonplaats, moederstad of vaderland kan  

bijzondere belevenissen en ontmoetingen opleveren.  

Ook dicht bij huis kun je de gewone dingen soms 

door een heel andere (zonne)bril bekijken. 

Deze zomerkrant laat in een doorlopend ‘beeld-

verhaal’ zien wat je kunt beleven als je openstaat 

voor iets nieuws, ook op religieus gebied. Door je 

grenzen even te verleggen en aandachtig stil te 

staan kun je intense momenten beleven. Momenten 

waarin de hemel even heel dicht aan de aarde raakt. 

Momenten waar je niet op bedacht bent.  

Momenten die je zomaar overkomen en je boven 

grenzen laten uitstijgen, als een geschenk van God. 

Wanneer je daarna de draad van het gewone leven 

weer oppakt, blijft steeds in je hoofd dat bijzondere 

en glansrijke moment. Je raakt het niet meer kwijt, 

het blijft je altijd bij. Het krijgt steeds meer kracht  

en het wordt een ervaring om te delen. 

Een mooie zomer gewenst!
• Redactie Kerk in Zoetermeer

Op een tropisch warm eiland  

reden we vanaf een prachtig 

strand door een onherbergzaam 

gebied, waar plots op een ver­

hoging zich een roze­geelachtige 

kerk verhief. Hoger gelegen, 

trots, blinkend en voor mij uitno­

digend. Geen toeristen, stilte en 

de deuren geopend. Dus … naar 

binnen! Dat viel eigenlijk tegen, 

het was daar kaal en erg sober, 

zeg maar armoedig. Toch was het 

een mooie en bijzondere ervaring, 

dat gevoel van te moeten stoppen,  

omhoog te lopen en daar te zijn. 

Onvergetelijk. — Hanneke

Uitnodigend ...

‘Monument’ van  
wereldgodsdiensten

?
?

Open Monumentendag
Tijdens Open Monumentendag zaterdag 13 september over ‘Erfgoed en  
architectuur’ staan ook de deuren van drie kerken open tussen 11.00-16.00 uur.
•	 In de Ichthuskerk is er een boeken- en cadeaumarkt, kinderactiviteit, live muziek, informatie  

over de unieke bouw, een kaarsje aansteken, en een gezellige koffie- en theetafel. Welkom!
•	De Oude Kerk en aanbouw De Herberg zijn van binnen te bekijken en er is een muzikaal  

programma: 11.00 uur Benefietconcert, 12.00 uur Carillonconcert, 13.30 en 15.00 uur  
Christelijk Mannenensemble Zoetermeer o.l.v. Johan van Oeveren. W herbergoudekerk.nl

• 	In de Nicolaaskerk zullen organisten spelen en zangers hun liedkunsten laten horen  
en er is een kleine tentoonstelling over de kerkbouw vanaf 1915 en het interieur.

 

BBeenneefifieettccoonncceerrtt   
Groot onderhoud Lohmanorgel 

 

 
 

GGeeuurrtt  vvaann  LLaaggeenn   
speelt werken van Bach, Brahms & Mendelssohn 

 

Open Monumentendag 

zaterdag 13 september 2025 | 11:00 

Oude Kerk | Dorpsstraat 59 | Zoetermeer 

toegang vrij | collecte na afloop 

 
 
 
 

www.oudekerkgemeente.nl 

 

TWEELUIK JONG TALENT (I)

Dirigeren? ‘Ja, dít wil ik!’
INTERVIEW • De Cantorij van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid heeft  
precies een jaar nu een nieuwe dirigent: Nathan Groot Nibbelink. Wat direct opvalt  
is zijn leeftijd: 21 jaar! Wie is deze jonge, bescheiden maar niet verlegen dirigent?

Hoe ontdekte jij je muzikale gaven?
‘Van jongs af aan was ik al  
betrokken bij klassieke muziek 
met het zingen in het Haags  
Matrozenkoor. Ik heb daar waan-
zinnig mooie dingen meegemaakt. 
Meezingen in opera’s en de 
Mattheüs-Passion en koorreizen 
naar het buitenland. In Oostenrijk 
kreeg ik een masterclass van een 
koordirigent en dirigeerde ik het 
‘Halleluja’ van Händel. Dat was zo 
imponerend dat ik dacht: dit wordt 
’m. Toen bleek ook dat ik er echt 
aanleg en gevoel voor heb. Bij de 
koren hoorden ook lessen in stem-
vorming en solfège en daarbij heb 
ik zes jaar pianoles gehad.’

Was het een waagstuk om  
koordirectie te gaan doen?
‘De blik was daar al direct op 
gericht toen ik op het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag 
kwam. De Cantorij van De  
Regenboog is mijn aller-
eerste vaste koor. Ik begon 

met invallen en kreeg steeds 
meer plezier in het dirigeren. Ik 
ben onlangs ook dirigent gewor-
den van Kamerkoor Vocapella in 
Zoetermeer.’  

Welke muziekstijl heeft  
vooral je interesse?
‘Ik ben dol op alles in de klas-
sieke muziek, vooral als het een 
religieuze betekenis heeft.’ 

Is er een verrassing bij je  
ontwikkeling als dirigent?
‘Waar ik niet eerder bij stilstond 
is het sociale aspect. Dat het ook 
gewoon heel gezellig is om in een 
groep opgenomen te worden en 
daar je steentje aan bij te dragen. 
Als ik me afvraag: Is dit wat ik 
wil?, is elke repetitie weer een 
bevestiging: Ja, dít wil ik.
Bij de Cantorij en Vocapella gaat 
het niet alleen om muziektheorie. 
Maar ook: hoe zorg je dat een koor 
zich comfortabel voelt. Je bent 
ook met emotieregulering en een 
positieve sfeer bezig. Als artistiek 

leider moet je dit in goede banen 
zien te leiden. Daarover ben ik 
veel aan het nadenken. Ze zijn 
blij met mijn enthousiasme.’

Is het meewerken aan  
kerkdiensten fijn?

‘Het geeft context aan waar  
de muziek voor staat, daar voel  
ik me goed bij. In mijn eigen  
kerk speel ik al piano en in een  
bandje. Dat is mijn roeping, een  
muzikale bijdrage geven in de 
kerk. Het is vooral leuk om iets te 
doen met een groep. Het brengt 
een mooie wisselwerking die 
geleid wordt door de Geest.’

Ben je uit je comfortzone gegaan?
‘Jazeker. Ik heb mijn eerste oplei-
dingsjaar geleerd leider van een 
groep te zijn met zelfvertrouwen, 
zonder arrogantie. De Cantorij 
was de eerste ervaring met het 
dirigent zijn in een kerkdienst.’

Wat wil je uitbouwen?
‘Een zo goed mogelijke dirigent 
worden en de positieve bood-
schap van muziek verkondigen. 
Ik wil bereiken dat mensen hun 
gevoelens niet wegstoppen maar 
een plek kunnen geven in een 
gestreste wereld.’ 

‘Een stukje pilaar 
zijn ... is veel leuker 

dan je denkt!’

Wat is je toekomstideaal?
‘Het beste uit mezelf halen.  
Vooral voor de mensen om me 
heen uitstralen wat de muziek in 
en voor de wereld kan brengen. 
Het magische beleven van samen 
kunnen zingen. Als ik maar bereik 
dat iemand na een drukke werk-
dag weer uitgerust naar huis gaat.’

Jouw boodschap?
‘Doe iets in de kerk! Zoek iets op!  
Een stukje pilaar te zijn die de tem-
pel overeind houdt is veel leuker 
dan je denkt, vooral met een groep!’

	 De Cantorij van wijkgemeente  

Zoetermeer-Zuid repeteert op  

maandag van 19.45-21.15 uur in De 

Regenboog. Informatie bij de voor

zitter E wilmyvanwattum@casema.nl

• Irene de Geus-Hazebroek

KiZ-REDACTEUR

 

 

Evensong 
 

 

28 september 2025 
18.30 uur 
 
 
Projectkoor Oude Kerk Arjen Uitbeijerse dirigent Geurt van Lagen organist ds. Peter Zaadstra liturg 
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Naar een verrijkt geloof

Verrijk uw volharding met liefde voor 
uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en 

zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen bezit, 
is uw kennis van onze Heer Jezus Christus vruchtbaar. 

2 Petrus 1:5-8

Geloven is meer dan gevoel en overtuiging. Geloven vereist ook  
actieve inspanning. ‘Span daarom al uw krachten in om uw geloof te 
verrijken …’ Zo begint de passage waar bovenstaande tekst  

mee eindigt. Blijkbaar kunnen we ons geloof verrijken, zoals je metaal kunt 
verrijken. Staal bijvoorbeeld bestaat uit ijzer dat verrijkt is met koolstof en nog 
andere elementen. Daardoor is staal vele malen sterker, harder en  
veelzijdiger dan ijzer. Zo is er ook een ‘gestaald’ geloof. 

Geloof als een set weetjes is niet voldoende. Zo’n geloof is niet bestand 
tegen alle eroderende krachten en daarom heeft het verrijking nodig. Petrus 
somt een aantal elementen op: deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing,  
volharding, vroomheid en last but not least: liefde. Verrijk uw volharding  
met liefde, want ‘sterk als de dood is de liefde’ (Hooglied 8:6). 

Die liefde geldt allereerst de broeders en zusters. Denk dan eens niet aan  
die gemeenteleden met wie je al een goede band of klik hebt, maar neem 
broeder X in gedachten die totaal anders denkt of zuster Y die in je allergie 
zit. Ook hen liefhebben dus. Daar wordt je geloof rijker van. Liefhebben met 
de liefde van Christus die geduldig is en vol goedheid en alles verdraagt.  
De gemeente is de plek om die liefde te oefenen. En hopelijk baart oefening 
dan kunst. Want de liefde houdt geen halt bij kerkmuren, eigen volk en eigen 
groep. Nee, liefde voor allen, ver buiten je comfortzone. Voor het vreemde  
en de vreemdeling, voor mensen wier standpunten je veracht. Hen leren  
liefhebben kan wel eens heel verrijkend zijn. 

Wat als we ons geloof niet verrijken? Dan worden we kortzichtig, blind zelfs, 
schrijft Petrus in het vervolg, en dan vergeten we de vergeving. Dan roesten 
we vast in ons eigen ijzerenheinige gelijk. Verrijking is dan ook geen  
vrijblijvende optie, maar pure noodzaak. 

• ds. Pieter Baas

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

PERSPECTIEF
In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van  
Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’, en voorzien van een 
(kunst)afbeelding.  

DIENEN & DELEN 

UITGELEZEN
In deze 9e jaargang van Kerk in Zoetermeer worden de boekrecensies in de rubriek UITGELEZEN 

opnieuw verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. 

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

Welke keuzes maak je? 

Op woensdag 9 juli bespraken we het boek  
Het meisje met de halve ster. Unaniem zijn  
we van mening dat het een mooie roman is.  

De meeste lezers van onze leesclub waarderen het boek 
zelfs met het cijfer 8. Een hoog cijfer, vanwege de goede 
leesbaarheid van het boek en omdat de auteur de  
gebeurtenissen knap met elkaar verbindt.
Het goed geschreven boek vertelt over een Joodse jonge 
vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam 
woont. Behalve dat zij en haar familie en vrienden het  
bombardement meemaken, is daar steeds de beangstigende 
wetenschap dat ze opgepakt kunnen worden. Het begint 
met een ogenschijnlijk eenvoudige handeling van het 
invullen van een formulier over je religieuze achtergrond, 
het eindigt met de keus tussen onderduiken of opgepakt 
worden.
De auteur maakt geen hoofdstukken met cijfers en  
koppen, maar wisselt af met de naam van de hoofdpersoon 
Debra en de naam van de wolf: Chaver. De wolf komt op 
het pad van Debra als zij in moeilijke omstandigheden  
verkeert. Bijzonder dat Judith Visser van de wolf een dier 
met emoties, gevoelens en gedachten maakt. De titel  
verwijst onder andere naar de ster die Joodse mensen 

tijdens de oorlog op hun kleding moesten vastmaken.
Het boek roept vragen op. Welke keuzes maken wij als er 
moeilijke perioden komen? Doe je wat er van je gevraagd 
wordt? Blijf je scherp en kritisch? We beseffen dat het 
achteraf makkelijk praten is. Opgemerkt wordt ook dat het 
gevoelsmatig lastig is dat feiten en fictie gecombineerd 
worden als het gaat over aangrijpende gebeurtenissen. 
We hebben nieuwe dingen geleerd van het boek: over de 
dierentuin ten tijde van de oorlog, de gevolgen van het 
bombardement op Rotter-
dam, de ontslagen van de 
Joodse medewerkers en 
het verzet in Rockanje.
Lezenswaardig boek!

• Sonja van der Linde en 

Jeanette Rodenburg

LEESCLUB PERRON CENTRUM

Judith Visser,  
‘Het meisje met  

de halve ster’,  
Harper Collins, 2023

ZON. 21 SEPTEMBER Lucas 16:1-13
Jezus zegt: Geen enkele knecht kan twee 
heren dienen: hij zal de eerste haten en 
de tweede liefhebben, of hij zal juist 
toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God dienen 
én de geldduivel.

MA. 22 SEPTEMBER 2 Petrus 1:5-8
Verrijk uw volharding met liefde voor uw 
broeders en zusters, en uw liefde voor 
uw broeders en zusters met liefde voor 
allen. Als u deze eigenschappen bezit, is 
uw kennis van onze Heer Jezus Christus 
vruchtbaar.

DI. 23 SEPTEMBER Matteüs 21:28-31
Jezus zei in een gelijkenis: Iemand had 
twee zonen. Hij zei tegen hen: “Ga van-
daag in de wijngaard aan het werk.” De 
eerste antwoordde: “Ik wil niet,” maar 
later bedacht hij zich en ging alsnog. De 
ander antwoordde: “Ja, vader,” maar ging 
niet. Wie van de twee heeft nu de wil van 
zijn vader gedaan?

WO. 24 SEPTEMBER Genesis 2:5-9
God maakte de mens uit stof, uit aarde, en 
blies hem levensadem in de neus. Zo werd 
de mens een levend wezen.

DO. 25 SEPTEMBER Romeinen 6:20-23
Bevrijd van de zonde en in dienst van God, 
oogst u toewijding aan hem en zelfs het 
eeuwige leven.

VR. 26 SEPTEMBER Efeziërs 3:14-19
Moge Christus door uw geloof gaan wonen 
in uw hart, zodat u geworteld en gegrond-
vest blijft in de liefde. Dan zult u de liefde 
van Christus kennen die alle kennis te 
boven gaat.

ZA. 27 SEPTEMBER Johannes 17:1-11
Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlingen: 
Bewaar hen, die u aan mij gegeven hebt, 
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

ZON. 28 SEPTEMBER 1 Timoteüs 6:11-16
Strijd de goede strijd van het geloof, win het 
eeuwige leven waartoe je geroepen bent.

LANDELIJK PLATFORM VIERT FEEST IN ZOETERMEER

Tien jaar Vegan Church 
INTERVIEW • Kijk: deze uitnodiging maakt de KiZ-redactie benieuwd naar wie en 
wat ‘vegan christenen’ zijn en waar zij voor staan. We spreken Anja en Sandra 
Hermanus-Schröder, de oprichters van Vegan Church, een landelijk platform 
en inspiratiebron voor christenen die van plantaardig voedsel willen leven. 

Een heel proces
Sandra vertelt waarom zij vegan 
leven en dat breed willen uitdra-
gen. Tot haar vijftigste at ze vlees 
en dronk ze haar melk, ze was 
niet anders opgevoed. Maar door 
haar theologiestudie en het intens 
bezig zijn met de Bijbel kwam 
ze tot inzicht, dat het doden van 
dieren en alles maar gebruiken 
wat van dieren komt niet langer 
‘normaal’ voor haar was. 
Ze ging zich er verder in verdiepen 
en probeerde vegan te eten, dus 
niets dat van dieren afkomstig is. 
Dat was in het begin heel moeilijk, 
want zeker vijftien jaar geleden 
was er duidelijk minder aandacht 
voor. Meer dan sla-tomaat- 
komkommer was het niet.  
Receptenboeken kon ze niet ter 
hand nemen en ook Anja was niet 
meteen overtuigd. Veganistisch 
leven is natuurlijk ook meer dan 
alleen eten. Om daartoe te komen 
maak je een heel proces mee. 

Rijke ervaringen delen
Allebei gingen ze op informatie 
uit en ook door de Bijbel heen 

om meer houvast te krijgen.  
‘Bovenal’, benadrukken zij, ‘was 
het gebed het belangrijkste om 
deze overtuiging als goed te zien 
en te ervaren.’ Anja ontdekte een 
receptenboek, praktisch maar 
niet bepaald uitnodigend. Puur 
beschrijvend en zonder foto’s,  
al bleek het een goede hulp.  
Ze werden er gelukkig van. En 
waar het hart vol van is ... ‘We 
wilden niets liever dan onze rijke 
ervaringen met anderen delen.’ 
Zeker in het begin was het con-
fronterend. Bepaald niet de vrien-
delijkste opmerkingen kregen ze 
over zich heen. Onbekend maakt 
onbemind. Geloof en gebed 
hielden hen staande en ook  
gaf dat vertrouwen. 
Via onder meer Facebook ontmoet-
ten ze andere christenen die ook 
vegan leven. Ze nodigden mensen 
uit om ervaringen te delen en ook 
om kennis te laten maken. Dat wa-
ren en zijn hele fijne ontmoetingen. 
Er wordt niet alleen gegeten maar 
ook bijbelstudie gedaan. Het met 
elkaar bidden geeft veel kracht, 
verbinding en inspiratie. 

Christelijke festivals
Ze dragen de vegan overtuiging 
vanuit de Bijbel ook uit door op 
christelijke festivals te staan, met 
een stand en foldermateriaal. 
Glimlachend vertellen Anja en 
Sandra dat ook christenen behoor-
lijk scherp kunnen reageren. En ja, 
uit de Bijbel zijn de offervoorbeel-
den bekender dan de plantaardige 
leefregels. ‘Dat leggen we graag 
keer op keer uit, vooral dat daar 
ook aanwijzingen voor gegeven 
worden in de Bijbel.’ 
Anja vertelt over de Zoom- 
ontmoetingen van Vegan Church: 
‘Iedere eerste woensdag van de 
maand houden we Bijbelstudie 
en iedere derde woensdag een 
Gebedsuur. En als de sirenes de 
eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur afgaan, bidt ieder-
een die aangesloten is in het land 
voor het leven.’

Bijzondere film
Vegan Church is tien jaar geleden  
opgericht, de officiële stichtings-
datum is 25 augustus 2015. In 
Zoetermeer zijn er gelukkig ook 
steeds meer mensen die regel-
matig met hen contact hebben. 
Vegan Church gaat verder als 
Vegan Christenen, met het VC- 
logo nu tegen een blauwgroene 
achtergrond. Op de feestelijke 
ontmoetingsdagen 19 & 20 sep-
tember hopen Anja en Sandra 
velen te inspireren. ‘Welkom om 
aan te schuiven, te luisteren, mee 
te kijken naar de bijzondere film 
Christspiracy – vrijdag om 20.00 
uur en gratis! – en meer. Kijk op 
www.veganchurch.nl voor toe-
lichting en via de agenda kun je 
toegangskaarten bestellen.’ 

• Marjolijn van der Haven-Verweij
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